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Online HV-lezing door Koen Arts, 8 december 2025 

Onze bazige omgang met de natuur 

Koen Arts is docent en onderzoeker bij de WUR (Wageningen University & Research) en in zijn 
lezing vertelt hij over zijn zoektocht naar de wildheid in een land zonder wildernis. Het gaat hem 
om de inclusiviteit van de natuurbeleving waarbij de mens onderdeel is van de natuur. Het 
relationele aspect van de mens met de natuur moet volgens hem meer benadrukt worden in de 
huidige samenleving.  
 
Zijn inspiratie komt uit de Rewilding beweging, die ontstaan is in de UK, waarin men als leus 
voor natuurontwikkeling heeft: “Think big. Act big.” Volgens deze beweging zijn grote dieren in de 
natuur uitermate belangrijk. Carnivoren worden als de sleutelsoorten gezien voor het herstel 
van de natuur. In zijn onderzoek kijkt Arts vooral naar dit proces van rewilding, zoals (de 
introductie) van grote dieren. We moeten proberen bos of natuur te koppelen aan de grotere 
milieuproblematiek om juist die problematiek op te lossen.  
 
Arts geeft de volgende definities van rewilding: 

 

 
In zijn lezing heeft hij het vooral over de menselijke rewilding. 
Van oudsher is volgens Arts de kijk van de grootste Nederlandse natuurorganisaties (zoals 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer) geënt op hoe de eerste natuurvorsers naar de natuur 
keken. Dat waren vooral ‘ witte mannen met baarden’ die de natuur observeerden en 
beschreven. Daardoor hebben we nu vooral de rol van toeschouwer, van observeerders van de 
natuur, die vanuit een uitkijktoren of vogelkijkhut de dieren bekijken. Daarbij moeten we vooral 
ook netjes op de paden blijven; onze natuur staat vol met bordjes van wat je vooral niet mag in 
de natuur. Arts vraagt zich af hoe dit anders kan. Want hoe inheemse volkeren of vrouwelijke 
natuurvorsers naar de natuur kijken is altijd onderbelicht geweest. Dit heeft ertoe geleid dat in 
de manier waarop we naar de natuur kijken de menselijke kant ontbreekt. En dat terwijl we dat 
juist nodig hebben in onze snel digitaliserende, urbaniserende, individualiserende wereld. 
Volgens Arts wordt het hoog nodig tijd om anders om te gaan met de natuur. Rewilding biedt een 
mogelijke oplossing daarvoor want dit concept kan je volgens Arts op alle domeinen van onze 
samenleving toepassen. 

Arts gaf drie concrete voorbeelden van hoe het volgens hem anders kan: 
a) het relationele buitenonderwijs 

laat leerlingen, studenten, vooral onderwijs in de natuur volgen. Gewoon drie weken buiten 
in de natuur leven, zodat ze leren hoe je omgaat met bijvoorbeeld vuur maken of met 
nattigheid. Vuur maken is essentieel om warm te blijven, maar we zijn het verleerd. 
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Je kunt dit ook ‘ecoliteracy’ noemen. Kritiekpunt is wel dat bij zulk onderwijs de intrinsieke 
motivatie van studenten enorm belangrijk is want anders vallen ze snel terug in hun oude 
gedrag. 

b) het bouwen van een rewilding huis 
Arts bouwt zelf een huis met een ideaal ontwerp passend bij de omgeving, gemaakt van 
natuurlijk materialen uit die omgeving. Door veel overleg met architect en aannemers houdt 
men bij de bouw zoveel mogelijk rekening met de lokale situatie t.a.v. beschikbare 
materialen, maar ook t.a.v. de tuin die rondom het huis is. 

c) het wilde jaar 
Dit is de titel van het boek dat Arts geschreven heeft met zijn belevenissen en persoonlijke 
ervaringen over het leven in de natuur, een jaar lang. Omdat het gecombineerd moest 
worden met werk en een gezinsleven hanteerde hij twee spelregels:  
- tenminste 50% van de tijd, 12 uur per dag buiten zijn (in alle seizoenen); 
- tenminste 50% van de tijd buiten te slapen. Dat kan in het bos zijn, maar ook in de tuin of 

op het balkon bij vrienden. 

Wij hij ervan heeft geleerd is dat we de strakke tweedeling die er nu is van ‘natuur & cultuur’, of 
van ‘binnen (in huis) & buiten (de natuur)’, zouden moeten doorbreken. We zouden een hybride 
ruimte moeten creëren waarin deze tweedeling met elkaar vermengd wordt om een (nieuwe) 
visie die op natuur te krijgen en om als mens de natuur anders te beleven. 

Arts eindigde zijn lezing met een mooi plaatje over de ontwikkeling van onze kijk op de natuur in 
de loop van de tijd: 

 

Het verhaal van Arts is een pleidooi voor het plaatje rechts: natuur met mensen en natuur in het 
hart van de samenleving en andersom.  

Binnenkort wordt de link naar deze lezing op de website van het HV geplaatst. Een aanrader voor 
mensen om eens anders met de natuur om te gaan. 

(verslag door Margreet Riemersma) 

 

 

 

 

Ontwikkeling in loop van de tijd 

Zijn verhaal vooral over laatste. Natuur met mensen en natuur in het hart van de samenleving en 
andersom. 


